Dankbaar en vol liefde denken we aan

L%ar{a q)cm aén 8ranaé‘
Mige
weduwe van

Etienne Vyncke 12007

° 13 december 1932
1 17 maart 2024

Lieve mama, bomma, overgrootmoeder
Bescheiden, nooit een last, niks teveel,
eenvoud en liefde, een deel van het geheel.
Een moeder trots en zorgzaam,
pretoogjes en verhalen, waardevol en aangenaam.
Je wist wat je wilde en leefde met een doel,
je harde werk en kracht ongeévenaard en koel.
Je leerde ons sterk te staan,
je invloed op ons leven zal blijven doorgaan.
Ver weg en toch dichtbij,
je lessen van liefde en doorzetting blijven ons bij.
Dankbaar voor alles, lieve mama, bomma, overgrootmoeder...

Rust zacht,we zullen je missen, elke dag en nacht.



Voor al uw woorden,

voor uw genegenheid,

hartelijk dank.
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