Dankbaar en vol liefde denken we aan

Marcel “Velkeneers

- Gesterkt door Gods zalvende liefde -
Voor al uw woorden, . .
voor uw genegenheid, Echtgenoot van Maria Stijnen
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Ik dwaal wat rond in mijn verleden
Maar hoe zat het ook al weer?

Ik klamp mij vast aan het heden
Maar het vergeten wordt steeds meer
Al die woorden, al die namen
Ik kan er moeilijk bij
Waar is dat scherpe geheugen?
Het hoorde zo bij mij
Waar is die snelle denker
Dit hoofd herken ik niet
Een op drift geraakte denker
Die door de mist steeds minder zie
Ik zal alles accepteren
En ik wil buigen als het riet

Maar vergeten...vergeten wil ik niet



