
Toine leefde op zijn manier; met een eigen (zinnige) wijze van denken en doen. 
Dit maakte hem wie hij was en hoe we hem altijd zullen herinneren.

Alhoewel hijzelf, uit respect, steeds stilletjes aanwezig was op de uitvaart van anderen, bleef  hij het moeilijk hebben 
met onze Vlaamse manier van afscheid nemen, en wou dit niet voor zichzelf.

Uit eerbied respecteren we dan ook zijn wens om geen uitvaart te laten doorgaan.
In de plaats hiervan wou hij nog een laatste maal “er ene trakteren”.

Spring binnen bij Monique (Schuttershof) in Schelle of  het volkshuis te Hemiksem, 
en drink er eentje op zijn kosten; de drank staat koud.

Gedenk hem met een lach en een goed verhaal; zo wenste hij herdacht te worden.

			    

Met veel liefde geven we gevolg aan zijn uitdrukkelijke vraag om zijn asse uit te strooien 
op zijn favoriete plekjes in zijn geliefde thuisland Asturias.

						       

Zijn echtgenote Carina wil familie en vrienden bedanken voor de liefde, vriendschap 
én steun die Toine zijn hélé leven altijd van iedereen kreeg. 
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Ik wil alleen zijn met de zee, de golven en mijn strand
Ik wil een zijn met de wilde bossen, de zilte lucht en mijn mooie land
ik wil mij laten varen, opgaan in de wolken, om dan verder te gaan

de zee en mijn Asturiaanse land, ik weet het zeker, zullen mijn zwijgen wel verstaan.

Antonio “Toine” Fernandez
Geboren te Gijon (Asturias - Spanje) op 11 mei 1957

en stilletjes gegaan in een rustige slaap op 19 augustus 2023. 

Met droefheid nemen we afscheid van Toine.
Voor altijd in onze gedachten en herinnerd als echtgenoot van Carina, pa van Nickolay,
opa van Lorenzo, broer van Francis, Juan en Freddy , zoon van Espe  en Lillu ,
schoonzoon van Annie en Swa , schoonbroer van Frank en Katleen, Marc en Rob.

We zullen hem altijd herinneren als een man die leefde op zijn manier;
met een eigen wijze van denken en doen. Een rasechte Spanjaard in hart en nieren.

Maar ook herinnerd als vriend. Iemand om op te rekenen. Niets was hem te veel, zolang hij maar helpen kon. 
Iemand met wie het tussen pot en pint goed discussiëren was, straffe verhalen vertellen 

of  gewoon eens goed te lachen.




