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Liefste mama,

Het is moeilijk om je te beschrijven in een paar woorden.

We denken terug aan de mooie tijden samen met ons papa. De reizen die jullie
samen maakten, de leuke feestjes thuis, het plezier dat jullie hadden van een mooie,
verzorgde tuin. Weet je nog dat we in die mooie tuin besloten te volleyballen na een

lekkere BBQ en dat er enkele plantjes sneuvelden? Na een boze blik was dit al snel
vergeten en vergeven, want uiteindelijk konden we niks verkeerd doen.

Daarna hebben we papa verloren. Een heel moeilijke periode waarin je zo sterk
was, ondanks al je verwondingen en moeilijke momenten, je was er steeds voor ons.
Het verlies van papa heb je nooit een goede plaats kunnen geven, soms was je heel
verbitterd om wat er gebeurd was, maar wie kon je dat kwalijk nemen?

De laatste jaren genoten we van onze uitstappen samen. Een rit met de huifkarren,
de zoo, wandelen met de alpaca’s,... toverden een lach op je gezicht. Je kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen die speelden en plezier maakten, dat was

voor jou echt genieten. Steevast werden de uitstapjes afgesloten
met een lekker etentje waar de frietjes niet mochten ontbreken en als afsluiter
een lekkere dame blanche.

Het afscheid was heel plots en hartverscheurend. Opnieuw een nachtmerrie,
maar het is een troost voor ons dat je tot het laatste moment
de stem van één van je dochters hoorde.

Nu kun je rusten en ben je terug bij ons papa.
We zullen je missen.




