Dankbaar en vol liefde denken we aan

In jouw ogen speelde ’t licht,
van duizend zonnestralen.

nu aan het einde van je plicht
rf is men je komen halen.
a a e rnee Ik zag op jouw allerliefste gezicht,

omkranst door grijze haren.
weduwe van Eduard Van Puyvelde Zozeer de stempel in je gezicht,
van al die harde jaren.
Nu zijt ge stilletjes heengegaan,
ver weg van alle zorgen.
Jouw liefde blijft voor ons bestaan,
° 10 januari 1933 diep in ons hart geborgen.

1 18 februari 2024



Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,

hartelijk dank.
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