Dankbaar en vol liefde denken we aan

ﬂré tte ﬂagz’aens

weduwe van John Decoene

° 28 augustus 1937
119 februari 2024

Moeder — moeke — moemoe

Je was een rots in de branding
En koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
Je bracht voor gezin en familie wel en wee
Ongevraagd heb je ons verlaten
Wij stonden machteloos aan de kant
Als wij evenwel hetzelfde kunnen doen
Voor kinderen én kleinkinderen
Zoals jij het ons hebt voorgedaan
Hebben we nog een héél lange weg te gaan !

Met liefde en herinnering aan jou. Q



Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.
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